
De vier fasen van ideologische ondermijning 
 
Yuri Alexandrovich Bezmenov (1939-1993) was een voormalig Sovjet KGB-agent 
die in 1970 via New Delhi en Athene overliep naar het Westen en zich in Canada 
ves�gde. In een interview met G. Edward Griffin uit 1984 benoemt hij vier fasen in 
de psychologische oorlogvoering of ideologische ondermijning: 1. Demoralisa�e. 
2. Destabilisa�e. 3. Crisis en 4. Normalisa�e. Hij spreekt weliswaar alleen over de 
Verenigde Staten, maar het is duidelijk dat hij het in feite over de hele planeet 
hee� (met uitzondering van Antarc�ca). De vier fasen zijn niet strikt te scheiden, 
maar fase 1 zou tussen de vij�ien en twin�g jaar duren, fase 2 twee tot vijf jaar, 
fase 3 hoogstens zes weken, en fase 4 in principe eindeloos. Veer�g jaar later 
moeten we constateren dat de fasen iets langer duurden, maar in wezen staat zijn 
verhaal als een huis.  
 In 1984 beweerde hij dat in de VS na 25 jaar fase 1 ruimschoots is voltooid. 
In die fase moeten in ieder geval de zes�ger jaren worden geplaatst met de 
ontkerkelijking, popmuziek, drugs, vrije seks, medita�e en abstracte kunst. 
Misschien moeten we het postmodernisme van de jaren tach�g er ook nog bij 
betrekken (het einde van de grote verhalen). Tegen die �jd ziten op alle 
belangrijke posi�es van de samenleving mensen die zijn gehersenspoeld door het 
demoralisa�eproces; in de poli�ek, de wetenschap, de media en het bestuur.  
 Fase 2, de destabilisa�e, begint na de val van de muur, en zou sinds 11 
september 2001 voor iedereen zichtbaar moeten zijn in “de oorlog tegen het 
terrorisme”. In deze fase doen ideeën en consump�epatronen niet meer terzake. 
Het gaat nu om het stroomlijnen van de economie als zodanig, buitenlandse 
betrekkingen en defensiesystemen. Het gaat om de machinerie van het mondiale 
communis�sche systeem, of zo je wilt de mondiale communis�sche 
samenzwering. De sturende instan�es zijn de Verenigde Na�es, het World 
Economic Forum en bij ons de Europese Unie.  
 De derde fase, de crisis, begint duidelijk op 11 maart 2020, wanneer de 
WHO officieel een “pandemie” a�ondigt. Deze fase duurt minstens tot de 
publiekelijke aankondiging door YouTube op 19 april 2020 dat alles wat ingaat 
tegen de aanbevelingen van de WHO een inbreuk is op hun richtlijnen en kan 
worden verwijderd. Dat is precies drie dagen korter dan Bezmenov’s “zes weken”. 
Het einde zou in Nederland ook geplaatst kunnen worden op 4 mei 2020 op het 
moment dat Willem Alexander op een lege Dam op dodenherdenking zegt: “niet 
normaal maken wat niet normaal is”. Dat is precies 7 weken nadat Rute op 16 
maart de eerste maatregelen a�ondigde.  



 Die toespraak van Willem Alexander is het symbolische moment voor het 
begin van de vierde fase, de normalisa�e. Die fase gaat vooral samen met leugens, 
propaganda en onderdrukking van alles wat door de macht als ongewenst wordt 
ervaren. Vanaf dat moment zijn er geen rechten meer, maar uitsluitend nog 
privileges voor mensen die braaf doen wat de staat zegt.  
 Voordat we vanuit fase 4 terug kunnen keren naar een “echt normaal” zal er 
minstens een periode van vij�ien jaar grondige en systema�sche heropvoeding 
nodig zijn. Maar voordat die periode kan beginnen zal er nog veel werk moeten 
worden verzet. Dat is m.i. de harde les van Bezmenov. We ziten al midden in het 
Sovjet-paradijs, met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Na�es als 
de nieuwe geloofsbelijdenis, te realiseren in een nieuw soort vij�arenplannen.  
 Het hele gesprek is o.a. hier te zien: 
htps://odysee.com/@GregorianA:e/Decep�on-Was-My-Job-or-Soviet-Subversion-
of-the-Free-World-Press-Complete-Interview:7  
 Hier kan het, in het Engels, worden nagelezen: 
htps://uselessdissident.blogspot.com/2008/11/interview-with-yuri-
bezmenov.html  
 Hieronder een Nederlandse vertaling van de laatste 14 minuten van het 
interview (1:07:29 tot 1:21:01) waarin Bezmenov de vier fasen beschrij�.  
 
Griffin: Oké, we kunnen de projector uitzeten ... heel interessant. Nou, u hebt al 
meerdere keren gesproken over “ideologische ondermijning”. Dat is een begrip dat 
sommige Amerikanen, vrees ik, niet helemaal begrijpen. Als de Sovjets de term 
“ideologische subversie” gebruiken, wat bedoelen ze daarmee?  
 Bezmenov: Ideologische ondermijning is het proces dat legi�em, openlijk en 
openbaar is; je kunt het met je eigen ogen zien. Het enige wat je moet doen, het 
enige dat de Amerikaanse massamedia hoeven te doen, is de bananen uit hun 
oren halen, hun ogen openen, en ze kunnen het zien. Er is geen mysterie. Het 
hee� niets met spionage te maken. Ik weet dat het verzamelen van spionage-
informa�e er roman�scher uitziet. Waarschijnlijk verkoopt het via de reclame 
meer deodorants. Dat is de reden waarom jullie Hollywood-producenten zo gek 
zijn op James Bond-ach�ge thrillers.  
 Maar in werkelijkheid ligt de nadruk van de KGB helemaal niet op het gebied 
van inlich�ngen. Volgens mijn mening en de mening van veel overlopers van mijn 
kaliber, wordt slechts ongeveer 15% van de �jd, het geld en de mankracht aan 
spionage als zodanig besteed. De overige 85% is een langzaam proces, dat we 
“ideologische ondermijning” of “ac�eve maatregelen” noemen - “активные 
измерения” [?] in de taal van de KGB - of “psychologische oorlogvoering”. Dat is 
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de percep�e van de werkelijkheid, van elke Amerikaan, in die mate beïnvloeden 
dat ondanks de overvloed aan informa�e niemand in staat is tot verstandige 
conclusies te komen in het belang van de verdediging van zichzelf, hun families, 
hun gemeenschap en hun land. Het is een geweldig hersenspoelproces, dat heel 
langzaam verloopt en is verdeeld in vier basisfasen.  
 1. De eerste fase is demoralisa�e. Het duurt 15 tot 20 jaar om een na�e te 
demoraliseren. Waarom zoveel jaren? Omdat dit het minimum aantal jaren is dat 
nodig is om één genera�e studenten op te leiden in het land van je vijand, en 
bloot te stellen aan de ideologie van de vijand. Met andere woorden: de 
marxis�sch-leninis�sche ideologie wordt in de zachte hoofden van minstens drie 
genera�es Amerikaanse studenten gepompt, zonder te worden uitgedaagd of 
gecompenseerd door de fundamentele waarden van het amerikanisme, het 
Amerikaans patrio�sme.  
 Het resultaat? Het resultaat kun je zien. De meeste mensen die in de jaren 
zes�g zijn afgestudeerd (drop-outs of hal�akken intellectuelen) bekleden nu 
machtsposi�es in de overheid, het ambtenarenapparaat, het bedrijfsleven, de 
massamedia en het onderwijssysteem. Je zit aan ze vast. Je kunt ze niet kwijtraken. 
Ze zijn besmet; ze zijn geprogrammeerd om in een bepaald patroon op bepaalde 
s�muli te reageren en te denken. Je kunt hun gedachten niet veranderen, zelfs als 
je ze blootstelt aan authen�eke informa�e, zelfs als je bewijst dat wit wit is en 
zwart zwart is, kun je nog steeds de fundamentele percep�e en de logica van hun 
gedrag niet veranderen. Met andere woorden, deze mensen ... Het proces van 
demoralisa�e is compleet en onomkeerbaar. Om de samenleving van deze mensen 
te ontdoen, heb je nog twin�g tot vij�ien jaar nodig om een nieuwe genera�e 
patrio�sch ingestelde en gezond verstand-mensen op te leiden, die zouden 
handelen ten gunste en in het belang van de Amerikaanse samenleving.  
 Griffin: En toch zijn het deze mensen die “geprogrammeerd” zijn, zoals u 
zegt, en op hun plaats ziten en die voorstander zijn van een opening met het 
Sovjet-concept ... het zijn precies deze mensen die in dit land voor uitroeiing 
zouden worden gemarkeerd?  
 Bezmenov: De meeste wel, ja. Simpelweg omdat de psychologische schok 
wanneer ze de toekomst zien, en zullen begrijpen wat de prach�ge samenleving 
van “gelijkheid” en “sociale rechtvaardigheid” in de prak�jk betekent, ze uiteraard 
in opstand zullen komen. Het zullen zeer ongelukkige, gefrustreerde mensen zijn, 
en het marxis�sch-leninis�sche regime tolereert deze mensen niet. Het is duidelijk 
dat zij zich zullen aansluiten bij de liga's van andersdenkenden (dissidenten).  
 Anders dan in de huidige Verenigde Staten zal er in het toekoms�ge 
marxis�sch-leninis�sche Amerika geen plaats zijn voor afwijkende meningen. Hier 



kun je populair worden zoals Daniel Ellsberg, en s�nkend rijk als Jane Fonda omdat 
ze “dissident” is, omdat ze kri�ek hee� op het Pentagon. In de toekomst zullen 
deze mensen eenvoudigweg worden verpleterd als kakkerlakken. Niemand gaat ze 
iets betalen voor hun mooie, nobele ideeën over gelijkheid. Dit begrijpen ze niet 
en het zal natuurlijk de grootste schok voor hen zijn.  
 Het demoralisa�eproces in de Verenigde Staten is feitelijk al voltooid, de 
afgelopen 25 jaar. Eigenlijk is het overvoltooid omdat de demoralisa�e nu 
gebieden hee� bereikt waar voorheen zelfs kameraad Andropov en al zijn experts 
niet zo'n enorm succes zouden kunnen voorzien. Het meeste wordt door 
Amerikanen tegen Amerikanen gedaan, dankzij een gebrek aan morele normen.  
 Zoals ik al eerder zei, doet blootstelling aan echte informa�e er niet meer 
toe. Iemand die gedemoraliseerd is, is niet in staat de ware informa�e te 
beoordelen. De feiten zeggen hem niets. Zelfs als ik hem overlaad met informa�e, 
met authen�ek bewijs, met documenten, met foto's; zelfs als ik hem met geweld 
naar de Sovjet-Unie breng en hem een concentra�ekamp laat zien, zal hij weigeren 
het te geloven, totdat hij een trap onder zijn reet krijgt. Als een militaire laars hem 
kapot maakt ... dan zal hij het begrijpen. Maar niet eerder. Dat is de tragedie van 
de situa�e van demoralisa�e.  
 Dus in feite zit Amerika al gevangen in de demoralisa�e en tenzij ... zelfs als 
je nu, hier, op dit moment, begint met het opleiden van een nieuwe genera�e 
Amerikanen, zal het nog steeds vij�ien tot twin�g jaar duren om verandering te 
realiseren, om het �j van de ideologische percep�e van de werkelijkheid te keren 
naar normaliteit en patrio�sme.  
 2. De volgende fase is destabilisa�e. Deze keer bekommert de ondermijner 
zich niet om uw ideeën en de patronen van uw consump�e; of je junkfood eet en 
dik en slap wordt, doet er niet meer toe. Dit keer - en het duurt slechts twee tot 
vijf jaar om een na�e te destabiliseren - zijn de elementaire zaken van belang: 
economie, buitenlandse betrekkingen, en defensiesystemen. En je kunt heel 
duidelijk zien dat op sommige terreinen, op gevoelige terreinen als defensie en de 
economie, de invloed van marxis�sch-leninis�sche ideeën in de Verenigde Staten 
absoluut fantas�sch is. Ik kon veer�en jaar geleden, toen ik in dit deel van de 
wereld belandde, niet geloven dat het proces zo snel zou gaan.  
 3. De volgende fase is uiteraard crisis. Het hoe� maar zes weken te duren 
om een land op de rand van een crisis te brengen. Je kunt het nu in Midden-
Amerika zien.  
 4. En na een crisis, met een gewelddadige verandering van macht, structuur 
en economie, heb je de zogenaamde periode van normalisa�e. Die kan voor 
onbepaalde �jd duren. Normalisa�e is een cynische uitdrukking die is ontleend 



aan de Sovjetpropaganda. Toen de Sovjet-tanks in ’68 Tsjecho-Slowakije 
binnentrokken, zei kameraad Brezjnev: “Nu is de situa�e in het broederlijke 
Tsjecho-Slowakije genormaliseerd.”  
 Dit is wat er in de Verenigde Staten zal gebeuren als je al deze schurken 
toestaat het land in een crisis te brengen, mensen allerlei lekkers en het paradijs 
op aarde te beloven, je economie te destabiliseren, het beginsel van concurren�e 
op de vrije markt te elimineren, en om een Big Brother-regering in Washington 
D.C. te plaatsen met welwillende dictators als Walter Mondale, die veel dingen 
zullen beloven, ongeacht of die belo�en waargemaakt kunnen worden of niet. Hij 
zal naar Moskou gaan om de kont van een nieuwe genera�e Sovjetmoordenaars te 
kussen. ... Hij zal valse illusies wekken dat de situa�e onder controle is. De situa�e 
is niet onder controle. De situa�e is walgelijk uit de hand gelopen.  
 Het merendeel van de Amerikaanse poli�ci, media en onderwijssystemen 
leidt een nieuwe genera�e mensen op die denken dat ze in vredes�jd leven. Fout. 
De Verenigde Staten bevinden zich in een staat van oorlog: een niet-verklaarde, 
totale oorlog tegen de basisprincipes en grondslagen van dit systeem. En de 
ini�a�efnemer van deze oorlog is natuurlijk niet kameraad Andropov. Het is het 
systeem. Hoe belachelijk het ook mag klinken, het is het mondiale communis�sche 
systeem, of de mondiale communis�sche samenzwering. Of ik sommige mensen 
nu bang maak of niet, het kan mij niets schelen. Als je nu niet bang bent, kan niets 
je bang maken.  
 Maar je hoe� er niet paranoïde over te zijn. Wat er nu feitelijk gebeurt is dat 
je, in tegenstelling tot mij, leterlijk nog maar een paar jaren te leven hebt, tenzij 
de Verenigde Staten wakker wordt. De �jdbom �kt: met elke seconde [hij knipt 
met zijn vingers] komt de ramp steeds dichterbij. In tegenstelling tot mij kun je 
nergens naartoe overlopen. Tenzij je met pinguïns op Antarc�ca wilt wonen. Dat is 
het. Dit is het laatste land van vrijheid en mogelijkheden.  
 Griffin: Oké, dus wat moeten we doen? Wat is uw aanbeveling aan het 
Amerikaanse volk?  
 Bezmenov: Nou, het eerste dat in mijn gedachten opkomt is natuurlijk dat er 
een zeer sterke na�onale inspanning moet zijn om mensen op te leiden in de geest 
van echt patrio�sme, nummer één. Nummer twee: om hen het werkelijke gevaar 
uit te leggen van een socialis�sche, communis�sche, wat dan ook, 
verzorgingsstaat, Big Brother-regering. Als mensen er niet in slagen het dreigende 
gevaar van die ontwikkeling te begrijpen, kan niets de Verenigde Staten ooit 
helpen. U kunt afscheid nemen van uw vrijheid, inclusief vrijheden voor 
homoseksuelen, voor gevangenen; al deze vrijheid zal verdwijnen, verdampen in 
vijf seconden ... inclusief jullie kostbare levens.  



 Het tweede punt: op het moment dat tenminste een deel van de 
Amerikaanse bevolking ervan overtuigd is dat het gevaar reëel is. Dan moeten ze 
hun regering dwingen, en dan heb ik het niet over het sturen van brieven, het 
ondertekenen van pe��es en al dergelijke mooie, nobele ac�viteiten. Ik heb het 
over het dwingen van de Amerikaanse regering om te stoppen met het helpen van 
het communisme. Omdat er geen ander probleem is dat brandender en urgenter 
is dan het stoppen van het militair-industriële Sovjetcomplex met zijn vernie�ging 
van wat er nog over is van de vrije wereld. En het is heel gemakkelijk om te doen: 
geen kredieten, geen technologie, geen geld, geen poli�eke of diploma�eke 
erkenning, en natuurlijk geen idio�e als graanovereenkomsten met de USSR.  
 Het Sovjet-volk, 270 miljoen Sovjets, zal u eeuwig dankbaar zijn als u stopt 
met het helpen van de groep moordenaars die nu in het Kremlin ziten en die 
president Reagan respectvol “regering” noemt. Zij regeren niets, en zeker niet zo 
iets complex als de Sovjet-economie.  
 Dus in wezen, twee heel eenvoudige ... misschien twee simplis�sche 
antwoorden of oplossingen, maar nietemin zijn het de enige oplossingen: 
onderwijs jezelf, en begrijp wat er om je heen gebeurt. Je lee� niet in een �jd van 
vrede. Je verkeert in staat van oorlog en je hebt maar heel weinig �jd om jezelf te 
redden. Je hebt niet veel �jd, vooral als je het over de jonge genera�e hebt. Er is 
niet veel �jd meer voor stuiptrekkingen op je prach�ge discomuziek. Heel 
binnenkort zal die van de ene op de andere dag verdwijnen [hij knipt met zijn 
vingers].  
 Als we het hebben over kapitalisten of rijke zakenlieden, denk ik dat ze het 
touw verkopen waaraan ze binnenkort zelf zullen hangen. Als ze niet stoppen, als 
ze hun onrus�ge verlangen naar winst niet kunnen beteugelen, en als ze blijven 
handelen met het monster van het Sovjet-communisme, zal het heel snel 
ophouden. En ze zullen bidden om gedood te worden, maar helaas zullen ze 
waarschijnlijk naar Alaska worden gestuurd om de slavenindustrie te beheren.  
 Het is simplis�sch. Ik weet dat het onaangenaam klinkt; Ik weet dat 
Amerikanen niet graag luisteren naar onplezierige dingen, maar ik ben niet 
overgelopen om jullie verhalen over onzin als microfilms en James Bond-ach�ge 
spionage te vertellen. Dat is bullshit. Je hebt geen spionage meer nodig. Ik ben 
gekomen om over overleven te praten. Het is een kwes�e van het voortbestaan 
van de samenleving. Je kunt vragen wat ik hier wijzer van word. Overleven, 
uiteraard. Omdat ik wil ... zoals ik al zei, ik zit nu in jullie boot. Als we samen 
zinken, zullen we samen prach�g zinken. Er is geen andere plek op deze planeet 
waar je naartoe kunt overlopen.  


